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De muziekdroom

“Toen ik klein was, gingen mijn ouders vaak naar rommelmarkten. Mijn vader
behoorde tot de Woodstock-generatie, hij hield echt van James Brown... Muziek
was ook een van zijn dromen die hij op een bepaalde manier niet heeft kunnen
waarmaken. Hij moedigde me altijd aan en zei: "Als je van muziek houdt, ga er
dan voor."

Dit instrument [zie illustratie] is een soort brug tussen mijn vaders liefde
voor muziek en mijn eigen betrokkenheid: als hij naar rommelmarkten ging,
kocht hij oude gitaren, percussie-instrumenten, tamboerijnen, kleine tomtoms
en dat soort dingen. Dat was ook een deel van hem. Ik had toegang tot al deze
instrumenten, al dit materiaal van toen ik nog heel klein was.

Dus toen ik in 2008 terugkwam naar België, was het eerste wat ik deed
naar een rommelmarkt gaan en wat instrumenten uitzoeken, waaronder deze.”


