
Hier of daar begraven worden?

Terwijl 'eeuwige terugkeer' naar het land van herkomst de voorkeursoptie blijft
voor veel ouderen van Marokkaanse origine, wint een andere trend aan kracht,
met een groeiende vraag naar begrafenissen in België. Deze vraag neemt vooral
toe als gevolg van het weduwschap van de oudste immigranten, die samenwonen
met hun 'Belgische' nakomelingen, gemengde koppels, en de eerste generaties
die op jonge leeftijd arriveerden. De familiale vertakkingen die in de loop van de
decennia vermenigvuldigd zijn, zijn voor sommigen ook een belangrijke reden
om in België te blijven.

Deze ontwikkeling benadrukt de complexiteit van transnationale identiteiten en
gehechtheden. Kortom, de keuze van de begraafplaats weerspiegelt niet
alleen een band met het land van herkomst, maar ook een gevoel van
verbondenheid met de plaats waar ze nu wonen. Het is een symbolische
handeling die de vele dimensies van culturele en religieuze identiteit in een
geglobaliseerde context weerspiegelt.

Logistieke aspecten spelen echter een belangrijke rol en de Belgische wettelijke
kaders werden traag aangepast om de religieuze en culturele normen van de
moslimgemeenschap te kunnen eerbiedigen. De kwestie van het verenigbaar
maken van het begraven op gemeentelijke begraafplaatsen met islamitische riten
vormt een complexe uitdaging. Volgens de huidige wetgeving valt het beheer van
begraafplaatsen onder de bevoegdheid van de verschillende gemeenten. In de
jaren 1980 werden de eerste percelen voor moslimdoden afgebakend op de
begraafplaatsen van Luik, Farciennes, Antwerpen, en Houthalen. De politieke
autoriteiten aarzelden echter lange tijd om op dit verzoek in te gaan, met het
argument dat islamitische begrafenisrituelen problemen opleverden voor de
volksgezondheid.

Veel gemeenten, vooral die met een hoog percentage moslims in hun bevolking,
hebben geprobeerd dit probleem te verhelpen. Dit ging echter niet zonder slag of
stoot en door de vele discussies heeft het erg lang geduurd voordat moslims
daadwerkelijk begraven konden worden. Pas in 2002 werd in het Brusselse
gewest de eerste zogenaamde ‘multireligieuze' begraafplaats ingehuldigd. Het
doel van deze begraafplaats was om alle levensbeschouwelijke of religieuze
gemeenschappen die door de federale staat erkend zijn, te herbergen.


