
Ik word later …

Julienne wil piloot worden. Malek heeft beslist om loodgieter te worden. Gustave
ziet zichzelf als chirurg, Samya als politieagente... Een houthakker, een
verpleegster, een kok, een concertartiest, een advocaat, een soldaat, een imker,
een kunstenaar, een leerkracht, een landbouwer, een elektricien, een
mecanicien... Voor Schola ULB zijn onze leerlingen in de eerste plaats kinderen
met dromen en plannen. Ze zetten zich in voor hun succes, een succes met vele
facetten. Deze toekomstige volwassenen geloven in hun kansen en hun
toekomst. Ze hebben ambitie. Laten we een licht schijnen op deze energie, deze
vastberadenheid, dit verlangen om te slagen!

Tegen deze achtergrond werd het project 'Ik word later...' geboren, het resultaat
van de samenwerking tussen de vzw Schola ULB en fotograaf Rip Hopkins, ter
gelegenheid van de 30ste verjaardag van het mentoraatsprogramma.


